
 

 
Hoe gaan samenlevingen in overgang om met 
een gewelddadig verleden? Wordt er verwerkt, 
vergeten of juist herinnerd? Wat zijn de 
gevolgen voor de hernieuwde gemeenschap?  

De Duitse literatuur- en cultuurwetenschapster 
Aleida Assmann onderscheidt in haar werk ver-
schillende strategieën in omgang met 
traumatisch verleden – van het ‘gezamenlijke 

vergeten’ tot aan truth commissions en onze ‘permanente herinneringscultuur’ rondom de Ho-
locaust. Assmann stelt ook een ideale vorm voor die zij ‘dialogic remembering’ noemt, en die 
samenlevingen met een geschiedenis van excessief geweld een uitweg uit hun ‘memory clas-
hes’ zou kunnen bieden.  
 

Aleida Assmann is één van de grondleggers van de memory studies. Ze is sinds 1993 hoogle-
raar voor Anglistiek en Algemene Literatuurwetenschappen in Konstanz en ontving in 2009 de 
Max-Planck-Forschungspreis. Ze publiceerde o.a. het standaardwerk Der Lange Schatten der 
Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik  (München, 2006).  
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