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Ulrich MUhe was een begaafde acteur die internationaal doorbrak met
'‘Das Leben der Anderen' (2006). Hij kon zijn succes helaas niet
verzilveren door zijn te vroege dood een jaar later.

Friedrich Hans Ulrich MUhe wordt in 1953 geboren in de DDR, in het Saksische
Grimma in de buurt van Leipzig. Hij vervult zijn dienstplicht als grensbewaker bij
de Muur.

Na een toneelopleiding staat hij op de bihne van het Deutsche Theater in Berlijn.
Hij groeit uit tot ster van het ensemble. Mihe is vaak te zien op tv en speelt in
enkele Oost-Duitse films. Zo vertolkt hij de rol van de waanzinnige dichter
Holderlin in ‘Halfte des Lebens’ (1986).

Na de Duitse eenwording speelt Muhe in ‘Schtonk!” (1992), de film over de
vervalste Hitler-dagboeken. Ook neemt hij twee keer de vaderrol op zich in de
films ‘Benny’s Video’ (1992) en ‘Funny Games’ (1997) van de Oostenrijkse
regisseur Michael Haneke. Muhe is goed in zowel dramatische als komische rollen.
Zo is hij te zien in de dramtatische tv-film ‘Nikolaikirche’ (1995) van Frank Beyer,
over de demonstraties in het Leipzig van 1989 die de weg vrijmaakten voor de val
van de Muur. In 2007 speelt hij in het satirische ‘Mein Flihrer' een joodse
professor die Hitler van zijn depressie af moet helpen.

In 2006 breekt Muhe internationaal door als onderkoelde Stasi-spion in het
Oscarwinnende ‘Das Leben der Anderen’ (2006). Een jaar later overlijdt hij aan
maagkanker.
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